
Vanuit de vorige dagen kwamen drie duidelijke 
thema naar voor: “een ouder wordende 
provincie”, “open gemeenschap” en “preventief 
systeem”.   
In de voormiddag peilden we naar de gevolgen 
van een ouder wordende provincie op 
provinciaal en lokaal vlak en naar ons bezig 
zijn met kinderen en jongeren.  Het was een 
boeiende en confronterende denkoefening 
waar aandacht was voor de dynamiek van ons 
leven.  We werden uitgedaagd om creatief te 
zijn en te durven adviezen te geven aan de raad.   
’s Namiddags werd het accent gemeenschap onder de loep genomen.  Zoeken naar 
de kenmerken en de kwaliteiten van een open gemeenschap waren de aanzetten 
voor het groepsgesprek.  Openheid naar binnen , openheid naar buiten, openheid 
naar God, die verrassend veel raakvlakken met elkaar hadden.  Verwonderlijk hoe 
verschillende bijdragen zelfde overeenkomsten hadden.  Ze zijn geankerd in ons 
dagdagelijks leven en engagement.   
Het evangelie van deze dag was een rode draad voor ons zoeken om als 
rechtopstaande vrouw, dochter van Abraham, Hem te mogen volgen. (A.D.)  


